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Martha - geloofsheldin
Arie van der Stoep

Wat kun je je in mensen vergissen! Én in de betekenis van Jezus’ woorden! Maar ook: wat staat

Jezus positief tegenover ons en ziet Hij onze liefde voor Hem! Denk aan die twee, Martha en

Maria.

Als Martha Jezus in haar huis ontvangt, heeft zij het vreselijk druk met het bedienen, terwijl Maria, haar

zus, aan de voeten van Jezus zit te luisteren. Dat kan natuurlijk niet! Tenminste, dat vindt Martha (*).

Ze gaat naar Jezus en vraagt Hem, Maria aan te sporen, haar te helpen. Vaak leggen we zijn reactie uit

als een berisping om haar bezorgdheid: ‘Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over veel

dingen’. Hij wijst met die woorden echter haar optreden niet af, maar wijst haar een weg!

Later gebeurt iets heel anders

‘Martha, Martha!’ Het klinkt zo vaderlijk en liefdevol. Jezus zou zo graag willen dat ook zij zich zou

overgeven aan de rust en zegen van het verkeren in zijn tegenwoordigheid (1). Van het breken met het

door anderen of zelf-opgelegde juk van plichten en noodzakelijkheden.

Dat zij in de vrijheid zou komen van wat uit geloof is en met Hem verbindt: ‘Martha, weinig dingen zijn

nodig of slechts één: het goede deel dat Maria heeft gekozen en dat niet van haar zal worden

weggenomen!’ (2) Die gemeenschap met Hem - het luisteren naar zijn stem, het bij Hem in de rust zijn -

is ook voor ons! (3)

Hiermee is niet alles over Martha gezegd, nee, er gebeurt later iets heel anders (**). Dan zit Maria thuis

en is Martha bij Jezus. Zijn vriend Lazarus, hun broer, is gestorven en Jezus is te laat om hem nog van

zijn ziekte te kunnen genezen.

Martha zegt dat ook: Heer, indien U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn, waarop Jezus

antwoordt: Je broer zal opstaan! (4) ‘Want,’ zegt Hij, Ik ben de opstanding en het leven ... (5).

Het mooiste antwoord

Geloof in Jezus verbindt je met het leven. Hij ís het Leven én de Opstanding. Door dat geloof héb je het

leven, het eeuwige leven, of je nu nog leeft of al gestorven bent! Daarom zegt Jezus tegen haar: Wie in

Mij gelooft, zal leven ... en ... zal in eeuwigheid niet sterven! Daarop vraagt Hij haar: Geloof je dat? (5) En

dan is Martha een geloofsheldin!

Tallozen om haar heen hebben zo hun twijfels over Jezus, maar zij komt met het mooiste antwoord, de

mooiste belijdenis van een christen: Ja, Heer, ik heb geloofd, dat U de Christus bent, de Zoon van God,

die in de wereld komen zou (6). Martha is velen vóór!

Dan roept ze Maria: Daar is de Meester en Hij roept je. Maria hoort toch bij hen! En bij Jezus! (7) Ja, er is

bij Martha iets veranderd...

Liefde en geloof - het verhaal van Martha en Maria.

Uit de Bijbel:



(*) Lees dit verhaal in Lucas 10:38-42.

(1) Matteüs 11:28-30.

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven; ...

(2) Lucas 10:42.

... weinig (dingen) zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet

zal worden weggenomen.

(3) Marcus 6:30-31.

En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten Hem al wat zij gedaan en geleerd hadden.

En Hij zei tegen hen: Komt hier en gaat (met Mij) alleen naar een eenzame plaats en rust een beetje.

(**) Lees dit verhaal in Johannes 11.

(4) Johannes 11:21-23.

Martha ... zei tegen Jezus: Heer, indien U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Ook nu

weet ik, dat God U geven zal al wat U van God begeert. Jezus zei tegen haar: Je broer zal opstaan.

(5) Johannes 11:25-26.

Jezus zei tegen haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij

gestorven, en ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; geloof je dat?

(6) Johannes 11:27.

Zij zei tegen Hem: Ja, Heer, ik heb geloofd, dat U de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld

komen zou.

(7) Johannes 11:28.

En na deze woorden ging zij heen en riep haar zuster Maria in stilte en zei: Daar is de Meester en Hij

roept je.
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